
Beste vrienden van de cultuur. Wat doet het mij elke keer opnieuw deugd om zoveel vertrouwde 

gezichten te zien. Allemaal mensen die zich onvermoeibaar inzetten voor Zoerselaars. Door culturele 

activiteiten te organiseren, door zich in te zetten voor goede doelen of gewoon door mensen bij 

elkaar te brengen. Verenigingen zijn voor mij de lijm van de samenleving. Waar kan je beter je buren, 

in de ruimste zin van het woord, leren kennen? 

Voor mij is het net zoals voor Wilfried 6 jaar geleden begonnen, bij instellen van de nieuwe raad. Ik 

kwam eigenlijk als geïnteresseerd burger maar werd meteen gevraagd om mee in de agenda 

commissie te komen. Nog geen spijt gehad. Ik heb vele ongelooflijke, gemotiveerde mensen en 

verenigingen leren kennen. Corona kwam even roet in het eten gooien en sommigen van jullie gingen 

door zwaar weer maar iedereen kwam er sterker uit. De veerkracht van sommige mensen was 

ongelooflijk.  

Ik heb de eer gehad te mogen meewerken aan een nieuw subsidiereglement maar de voltallige raad 

heeft veel meer bereikt dan dat.  

De komende 6 jaar wil ik dan ook blijven meewerken aan de vormgeving van cultuur in Zoersel. Ik stel 

me graag kandidaat als ondervoorzitter. Nee, niet als voorzitter, want we hebben er al een goeie en 

naar ik hoor stelt ook hij zich opnieuw kandidaat. 

Straks hef ik samen met jullie het glas op een nieuwe cultuurraad voor de komende 6 jaar. 


